
Publius Lentius schrijft aan de senaat van Rome.  
 
Er is kort geleden een man opgetreden die zeer hoogstaand is. Hij heet Yeshua, die nog onder ons leeft en door 
de mensen als profeet der waarheid wordt gezien, terwijl zijn leerlingen hem de zoon van God noemen. Hij 
wekt doden op en geneest allerlei ziekten. Hij is een man van vrij lange gestalte, aantrekkelijk, tegelijkertijd 
liefde en eerbied opwekt, zodat, wie hem aankijkt, tegelijkertijd liefde en vrees voelt. Zijn haar heeft de kleur 
van onrijpe hazelnoot hangt vlak om zijn oren, valt dan in lokken over zijn schouders naar de wijze van de 
oosterlingen. Hij draagt zijn haar naar de wijze van de Nazireërs met een scheiding in het midden. Zijn 
voorhoofd is glad en zeer fijn gebouwd. Zijn gezicht zonder vlek of rimpel en mooi door een lieflijk rood. Zijn 
neus en mond zijn mooi gevormd. Zijn baard is dicht, dezelfde kleur als het hoofdhaar, niet erg lang, maar in 
golven. Zijn blijk is onschuldig en rijp, zijn ogen grijs, helder en levendig. In het veroordelen van huichelarij is hij 
vreselijk, in vermaningen hoffelijk, met veel goede woorden. In gesprek vriendelijk en opgewekt, maar ook vol 
waardige ernst. Niemand kan zich herinneren hem ooit hebben zien lachen, maar velen zagen hem schreien. 
Zijn lichaam is heel evenwichtig. Zijn handen en armen mooi om te zien. Tijdens het spreken is hij rustig, 
bescheiden en wijs. Hij is een man die door zijn ongewone schoonheid alle andere mensen overtreft.  
 
(Commentaar) Deze beschrijving is in contrast met Jes. 53 Hij had geen gestalte of schoonheid, was niet om aan 
te zien enz. maar dit zal meer slaan op de dag van de kruisiging. De beschrijvingen van Massalian en Lentullus 
komen overeen. Mensen die een verschijning hebben gehad van Yeshua (en dat zijn er meer dan we denken) 
spreken ook over zijn blauwe ogen die hun aankeken. Publius Lentius.  
 
Wie is Publius Lentius ??  
 
Handelingen 10:1-3  'En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over 
honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, een vroom man , die met heel zijn huis God vreesde, 
veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 
negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius! ' 
 

Publius Lentius writes to the Senate of Rome. 

There has recently been a man who is very eminent. His name is Yeshua, who still lives among us and is seen by 

the people as a prophet of truth, while his disciples call him the son of God. He raises the dead and heals all 

kinds of diseases. He is a man of quite tall stature, attractive, arousing love and reverence at the same time, so 

that whoever looks at him feels love and fear at the same time. His hair is the color of unripe hazelnut hangs 

close to his ears, then falls in locks over his shoulders in the manner of the Easterners. He wears his hair in the 

Nazarite fashion, parted in the middle. His forehead is smooth and very finely built. His face without spot or 

wrinkle and beautiful in a lovely red. His nose and mouth are nicely shaped. His beard is dense, the same color 

as the hair on his head, not very long, but in waves. His appearance is innocent and ripe, his eyes gray, clear 

and lively. In condemning hypocrisy he is terrible, in admonitions courteous, with many good words. Friendly 

and cheerful in conversation, but also full of dignified seriousness. No one can remember ever seeing him 

laugh, but many saw him cry. His body is very balanced. His hands and arms are beautiful to look at. When 

speaking, he is calm, modest and wise. He is a man whose unusual beauty surpasses all other people. 

(Comment) This description is in contrast to Isa. 53 He had no shape or beauty, was not to be seen, etc., but 

this will be more true on the day of the crucifixion. The descriptions of Massalian and Lentullus are similar. 

People who have had an apparition of Yeshua (and there are more than we think) also speak of his blue eyes 

looking at them. Publius Lentius. 

 

Who is Publius Lentius?? 

Acts 10:1-3  'There was a man in Caesarea named Cornelius, a centurion of what was called the Italian 
Regiment. He was a devout man and feared God along with his whole household. He did many charitable deeds 
for the Jewish people and always prayed to God. About three in the afternoon he distinctly saw in a vision an 
angel of God who came in and said to him, “Cornelius.” ' 

https://my.bible.com/bible/1990/ACT.10.1-3
https://my.bible.com/bible/1713/ACT.10.1-3


The link below will take you to an English website page. This page has been translated into Dutch below. 
 
Pudicus Lentius` description of Jesus (narkive.com) 
 
https://alt.religion.w-w-church-god.narkive.com/ywAY6KdZ/pudicus-lentius-description-of-jesus 
 
De juiste naam is "Publius Lenticulus" en hij is in de katholieke Encyclopedie, hoewel ze toch niets over hem 
kunnen vinden. Ik heb echter het volgende bedacht: -- from http://en.wikipedia.org/wiki/Cornelii 
 
Je moet kijken onder "Cornelius" of "Cornelii". 
 
Cornelius (fem. Cornelia) was de nomen van de patricische gens Cornelia, een van de belangrijke families van 
het oude Rome. De Scipiones, Dolabellae en Cinnae waren opmerkelijke takken van de familie. 
 
Met andere woorden, de naam "Cornelius" is een familienaam die keer op keer wordt gebruikt 
nogmaals, door de generaties heen. Ze waren een van de belangrijkste families van het oude Rome. De namen 
die ik citeer komen uit dezelfde familie: 
 
In 415 voor Christus hebben we de volgende man, hoewel zijn voornaam niet wordt gegeven: 
P. Cornelius Cossus, consulaire tribune 415 v.Chr 
En in 326 voor Christus, in dezelfde familie: 
L. Cornelius Lentulus, consul 326 voor Christus? - let op de "Lentulus" in de familienaam. 
 
P. Cornelius A.f. Arvina, consul 306 v.Chr., 288 v.Chr. Deze man was een consul. 
(Niet helemaal een gouverneur, maar de namen kunnen worden gewijzigd). 
Servius Cornelius Cnf. Lentulus, consul 303 BC (opnieuw de achternaam "Lentuus") 
Er zijn er nog veel meer met de initiaal "P" waarvan ik veronderstel dat het "Publius" betekent - a 
"tollenaar" (met betrekking tot het publiek). 
 
Cornelius Ti.f Lentulus Caudinus, consul 275 voor Christus (een andere "cornelius lentulus") 
 
Nogmaals, velen van hen hebben een "P" en een "L" en zeggen niet waar het voor staat, maar ik zou denken 
dat het "publius" en "lentulus" is. 
 
Nog wat meer in de jaren 200 voor Christus: de ene was een beroemde generaal, de andere was een consul: 
 
L. Cornelius L.f. Lentulus Caudinus, consul 237 v.Chr 
P. Cornelius L.f. Lentulus Caudinus, consul 236 v.Chr 
Publius Cornelius Scipio, consul 218 v.Chr 
Publius Cornelius Scipio Africanus Major, beroemde generaal 
Heel vaak zijn het namen "publius", of "Lentulus" of "Cornelius": 
Cn. Cornelius L.f. Lentulus, consul 201 v.Chr 
Lucius Cornelius Lentulus, consul 199 v.Chr 
Publius Cornelius Scipio Nasica, consul 191 v.Chr 
(er zit nog veel meer tussen, ik noem het niet) 
Merk op dat vaders en zonen vaak dezelfde naam hebben: 
Publius Cornelius Scipio Africanus Minor, zoon van Major 
P. Cornelius L.f. Cethegus, consul 181 v.Chr 
Wederom een CONSUL: 
L. Cornelius Lentulus Lupus, consul 156 v.Chr 
 
 
 
Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Numantinus (Scipio the Jonger) Nogmaals, de namen "publius" en 
Lentulus" staan in hun naam Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, consul 138 v.Chr 
Hier is de rest van de namen, let op het aantal keren dat de naam "publius" of "Cornelius" of "Lentulus" 
optreden: Lucius Cornelius Cinna, consul 87 v.Chr 

https://alt.religion.w-w-church-god.narkive.com/ywAY6KdZ/pudicus-lentius-description-of-jesus
https://alt.religion.w-w-church-god.narkive.com/ywAY6KdZ/pudicus-lentius-description-of-jesus


Gnaeus Cornelius Dolabella, consul 81 v.Chr 
Lucius Cornelius Sulla Felix (Sulla), dictator ca 81 v.Chr 
Gnaeus Cornelius Dolabella, praetor 81 voor Christus, proconsul 80 voor Christus 
Gaius Cornelius, quaestor voor Pompeius, tribune 67 v.Chr 
Publius Cornelius Dolabella, consul 44 v.Chr 
Lucius Cornelius Cinna, praetor 44 v.Chr 
Gnaeus Cornelius Lentulus, consul 18 v.Chr 
Publius Cornelius Lentulus Marcellinus, consul 18 v.Chr 
Publius Cornelius Scipio, consul 16 v.Chr 
Gnaeus Cornelius Lentulus de Augur, consul 14 v.Chr 
Lucius Cornelius Sulla, consul 5 v.Chr 
Lucius Cornelius Lentulus, consul 3 v.Chr 
Cossus Cornelius Lentulus, consul 1 v.Chr 
Gnaeus Cornelius Cinna Magnus, consul AD 5 
Publius Cornelius Dolabella, consul 10 
Cornelius Severus, dichter tijdens Augustus Caesar 
Servius Cornelius Cethegus, consul 24 
Cossus Cornelius Lentulus, consul 25 
Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus, consul 26 
Lucius Cornelius Sulla Felix, consul 33 
Servius Cornelius Salvidienus Orfitus, consul 51 
Faustus Cornelius Sulla Felix, consul 52 
Publius Cornelius Scipio, consul 52 
Cossus Cornelius Lentulus, consul 60 
Gaius Cornelius Tacitus, historicus 
Servius Cornelius Dolabella Petronianus, consul 86 
Aulus Cornelius Palma Frontonianus, consul 99, 109 
Marcus Cornelius Fronto, grammaticus 2e eeuw 
ser. Cornelius Sciio Saluidienus Orfitus, consul 110 
Cornelius Pansa, consul 122 
L. Octauius Cornelius P. Slauius Iulianus Aemilianus, consul 148 
ser. Cornelius Scipio L. Saluidienus Orfitus, consul 149 
M'. Acilius Glabrio Cn. Cornelius Severus, consul 152 
Marcus Gavius Cornelius Cethegus, consul 170 
ser. Cornelius Scipio Saluidienus Orfitus, consul 178 
Cornelius Labeo, schreef een geschiedenis van de Romeins/Etruskische religie, nu verloren gegaan 
 
Nu, om tot de tijd van Christus te komen. Er was een "Lentulus" in 26 na Christus die was een consul - - Gnaeus 
Cornelius Lentulus Gaetulicus, consul 26 n.Chr. Hij is ook genaamd "Cornelius". 
 
Hoewel een consul misschien niet hetzelfde is als een gouverneur, kan het gemakkelijk zo zijn: wie deze 
beschrijving van Christus aan Tiberius schreef, heette "Lentulus" en was een belangrijke Romein - misschien 
een generaal. 
 
 
 
Deze man "Cornelius Lentulus" was duidelijk een gelovige in Christus als de... Messias. En zo'n man wordt 
genoemd met de naam "Cornelius" in het boek van Handelingen, die zich tot het christendom bekeerden.  
 
Handelingen 10:1  Er was een zekere man in Cesarea, Cornelius genaamd, en centurio van de band genaamd de 
Italiaanse band,2 Een vrome man, en een die... vreesde God met al.. 


