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DE OPENBARING VAN PETRUS 

Inleiding 

De Openbaring van Petrus gaat over het oordeel dat de wereld zal treffen en de straffen die de 

onrechtvaardigen zullen ondergaan. Het geschrift is tamelijk oud, want het wordt al omstreeks het 

jaar 200 met name geciteerd door Clemens van Alexandrië, Pas omstreeks het jaar 1900 zijn 

gedeelten van de oorspronkelijke tekst ontdekt. Het grootste deel is overgeleverd in het Ethiopisch en 

een korter stuk in het Grieks. 

Overlevering van de tekst 

De tekst zoals deze tegenwoordig wordt afgedrukt gaat uit van twee handschriften. Het oudste 

handschrift uit de zevende/achtste eeuw is in het Grieks geschreven, maar de tekst is slechts 

gedeeltelijk overgeleverd. Enige tijd later werd een veel langere tekst uit de achtste/negende eeuw 

van de Openbaring van Petrus in de Ethiopische taal gevonden. We hebben daarom de beschikking 

over een Ethiopische tekst waarvan sommige gedeelten ook in het Grieks aanwezig zijn. Omdat de 

Ethiopische en de Griekse tekst niet helemaal gelijkluidend zijn, worden de twee versies in moderne 

vertalingen naast elkaar afgedrukt waar ze beide aanwezig zijn. 

In de volgende tekst is een enigszins andere methode gevolgd. Dat wil zeggen dat overal slechts de 

Griekse tekst vertaald wordt waar deze aanwezig is. Voetnoten geven aan waar van de ene naar de 

andere tekst wordt overgegaan. 

Inhoud en karakter 

We kunnen de Openbaring van Petrus wel degelijk rekenen tot de echte apocriefen van het Nieuwe 

Testament. Het werk wordt zelfs genoemd in een catalogus van bijbelse geschriften in de 

zogenoemde  Codex Claramontanus, een handschrift uit de zesde eeuw met de brieven van Paulus. 

Het wordt door menig oudchristelijke schrijver genoemd en Sozemenus uit de vijfde eeuw weet dat op 

Goede Vrijdag uit deze Openbaring is voorgelezen. 

Uit de tekst zoals we die nu kennen, is op te maken dat het werk een aanvulling wilde zijn op een 

aantal passages uit het Nieuwe Testament, Deze nadere informatie heeft de schrijver verkregen uit 

bronnen waarvan ons de oorsprong niet meer bekend is. Het gaat om tradities uit de joodse wereld 

over straffen in de onderwereld, maar er zijn ook oeroude christelijke overleveringen gebruikt. We 

hebben de indruk dat de schrijver zijn materiaal niet altijd naadloos in zijn tekst heeft kunnen 

integreren. 

De tekst, zoals die hier is afgedrukt, heeft als opschrift: 'De tweede komst van Christus en de 

opstanding van de doden'. Dit kan een latere toevoeging zijn, want ze geeft de inhoud slechts 

gedeeltelijk weer. 

Als uitgangspunt kiest de schrijver een passage in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 24 vers 3. 

Daar staat dat Jezus met zijn leerlingen op de Olijfberg vlak bij Jeruzalem is, waar ze hem vragen wat 

de 'tekenen' van zijn komst zullen zijn. Zijn antwoord is aanvankelijk in overeenstemming met de 

volgende verzen uit dat evangelie waarin geschreven is dat er valse Christussen zullen komen. Jezus 

voegt daaraantoe dat de eindtijd inderdaad niet onopgemerkt zal komen. Hij wijst daarbij op de 

vijgenboom die eerst week wordt alvorens uit te botten, zoals ook te vinden is in Matteüs 24 vers 32. 

Dit kunnen we allemaal beschouwen als een antwoord op de vraag die Jezus werd gesteld. Maar in de 

Openbaring verbindt de schrijver deze opmerking van Jezus met een stuk uit een ander evangelie. In 

dat van Lucas, hoofdstuk 13 vers 1 tot 9, gaat het namelijk ook over een vijgeboom waarvan wordt 
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gezegd dat die onvruchtbaar is. In de Openbaring van Petrus staat dat dit betrekking heeft op Israël 

aan wie nog een laatste kans wordt gegeven om vrucht te dragen. Een dergelijke opmerking kan de 

aanleiding geweest zijn om, zoals we eerder opmerkten, dit werk op Goede Vrijdag te lezen.  

De schrijver zegt direct daarna dat Elia en Henoch zullen komen De komst van personen uit het Oude 

Testament voorafgaande aan het oordeel is zowel in het jodendom als christendom bekend. 

De schrijver geeft daarna enige details over de manier waarop de opstanding uit de doden zal 

plaatsvinden. Zelfs de mensen die door dieren en roofvogels zijn verslonden, zullen opstaan. 

Rechtvaardigen en onrechtvaardigen zullen gescheiden worden, en de onrechtvaardigen zullen 

gestraft worden in overeenstemming met hun daden. Aan de toekomst van de rechtvaardigen wordt 

slechts een enkel woord gewijd. Dit gedeelte eindigt met de opdracht aan Petrus en de andere 

leerlingen het evangelie in de hele wereld te verkondigen. 

Vervolgens komt er een nieuw stuk, dat in de Ethiopische tekst met hoofdstuk 15 begint, maar in de 

Griekse versie aan het begin staat. Opnieuw wordt een passage uit het Nieuwe Testament als 

uitgangspunt gebruikt. In dit geval gaat het om Matteüs 17, waar Jezus aan drie van zijn leerlingen 

op een berg 'in heerlijkheid' verschijnt en hij in gesprek is met Mozes en Elia. In de 

nieuwtestamentische overlevering is de diepe zin van deze verschijning niet geheel duidelijk. In het 

algemeen wordt aangenomen dat Mozes en Elia, als vertegenwoordigers van de oudtestamentische 

wet en profeten, de komende dood van Jezus aankondigen (vgl. Luc. 9, 31). Tijdens deze verschijning 

klinkt een stem uit de hemel die zegt dat dit Gods geliefde Zoon is. 

In de Openbaring van Petrus vinden we allerlei elementen uit het Nieuwe Testament terug. Maar nu 

zijn alle leerlingen van Jezus aanwezig en de geschiedenis heeft de bedoeling gekregen om te laten 

zien hoe de 'heerlijkheid' van de rechtvaardigen in de hemel is. En zo is het stuk geworden tot een 

openbaring van wat de rechtvaardigen in de hemel te wachten staat.  

Met behulp van de bovengenoemde twee handschriften werd de tekst gereconstrueerd door M.R. 

James, A new Text of the Apocalypse of Peter, in: New Testament Studies 12 1911/12, 36-54; 362-383 

en 573-583, zie ook 32 1931. 270-279. De tekst van de Openbaring van Petrus is in Duitse vertaling 

aanwezig in Schneemelcher II, 562-578, en is daar verzorgd door C. Detlef en G. Müller. 

De Engelse vertaling staat bij Elliott, Apocryphal New Testament, 593-612. 

 

 

Lieve Lezer, 

Ik heb het origineel gescand met OCR en de genoemde voetnoten weggelaten. 

De tekstnummering heb ik gelaten zoals het staat in het origineel en in de tekst heb ik geen enkele 

wijziging in toegepast. 
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TEKST VAN DE OPENBARING VAN PETRUS 

Inleiding 

1 De tweede komst van Christus en de opstanding van de doden die Christus door Petrus openbaarde 

aan hen die om hun zonden zijn gestorven omdat ze de geboden van God, hun Schepper, niet 

hebben gehouden 

Petrus dacht erover na zodat hij het geheimenis van de Zoon van God, de barmhartige en die 

barmhartigheid liefheeft, zou kunnen doorgronden. 

Jezus met zijn leerlingen op de Olijfberg 

En toen de Heer op de Olijfberg was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen naar Hem toe.  

En toen we alleen waren vroegen en baden we Hem, want we verlangden het van Hem te weten: 

'Leg ons uit wat de tekenen van uw komst zijn en van het eind van de wereld zodat we het ogenblik 

van uw komst zien aankomen en we hen die na ons komen en aan wie we het woord van uw 

evangelie zullen prediken, kunnen informeren. Dat kunnen we dan ook doen aan hen die we in uw 

kerk aanstellen opdat zij die dit vernemen acht slaan op zichzelf en ze de tijd van uw komst zullen 

opmerken.' 

En de Heer antwoordde ons en zei dat we erop moesten passen dat niemand ons zou bedriegen en 

dat we geen twijfelaars zouden worden en andere goden zouden dienen. 'Velen zullen onder mijn 

naam komen en zeggen: "Ik ben de Christus", Geloof hen niet en hecht geen geloof aan hen. Want de 

komst van de Zoon van God zal niet duidelijk zijn, maar zal komen als de bliksem die van het oosten 

naar het westen flitst. Zo zal ik komen op de wolken van de hemel met een grote legermacht in mijn 

volle majesteit." Met mijn kruis voor Mij uit zal Ik met majesteit komen. Zevenmaal schitterender dan 

de zon zal ik met majesteit komen met al mijn heiligen, dat zijn mijn engelen." Mijn Vader zal een 

kroon op mijn hoofd zetten zodat Ik de levenden en de doden zal oordelen en ieder zal doen naar zijn 

daden. 

Over de vijgenboom 

2 Leer van de gelijkenis over de vijgenboom: zodra zijn twijgen uitbotten en de takken groeien, zal 

het eind van de wereld aangebroken zijn.' En ik, Petrus, gaf ten antwoord: 'Leg me over die 

vijgenboom uit hoe we dit moeten begrijpen? Want het hele jaar door heeft de vijgenboom schot en 

elk jaar brengt ze aan haar eigenaar vrucht voort. Wat bedoelt de gelijkenis van de vijgenboom dan 

te zeggen? We begrijpen het niet.'  

En de Meester gaf me ten antwoord: 'Begrijp je niet dat de vijgenboom het huis van Israël is? Het is 

als een man die een vijgenboom plant in zijn tuin die geen vrucht opleverde. Hij bleef er jarenlang 

naar uitzien en toen hij ze niet aantrof zei hij tegen tuinman: "Haal deze vijgenboom eruit zodat hij 

de hele grond niet onvruchtbaar maakt." En de tuinman zei tegen zijn baas: "Laten we het onkruid 

weghalen, spit de grond eromheen om en geef hem water. En als hij dan nog geen vrucht draagt 

zullen we hem direct uit de tuin halen en een andere boom in zijn plaats zetten." Hebben jullie 

begrepen dat de vijgenboom het huis van Israël is? Waarlijk, Ik zeg jullie: Wanneer zijn takken in de 

laatste dagen uitgebot zijn, dan zullen de valse Christussen komen en verwachting kweken door te 

zeggen: Ik ben de Christus die nu in de wereld is gekomen.  En wanneer zij hun boze daden 

opmerken, zullen ze zích afkeren en Hem verloochenen, die onze vaderen hebben geprezen, namelijk 

de eerste Christus, die zij hebben gekruisigd en daarmee een grote zonde hebben gedaan. Maar die 
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bedrieger is niet de Christus. En wanneer ze Hem verwerpen zal Hij hen slaan met het zwaard en er 

zullen vele martelaars zijn. 

Dan zullen de twijgen van de vijgenboom - dat wil zeggen, het huis van Israël - uitbotten: velen zullen 

onder zijn hand tot martelaar worden. Henoch en Elia zullen worden gestuurd om hun te zeggen dat 

dit de bedrieger is die in de wereld moest komen om tekenen en wonderen te doen om te misleiden. 

Daarom zullen zij die onder zijn hand sterven, martelaar zijn. Ze zullen worden gerekend onder de 

goede en rechtvaardige martelaren die in hun leven Gode aangenaam waren.' 

De rechtvaardigen en de zondaars worden gescheiden 

3 En Hij liet mij in zijn rechterhand de zielen van alle mensen zien. En op de palm van zijn hand het 

beeld van wat op de laatste dag zal plaatsvinden: Hoe de rechtvaardigen en de zondaars gescheiden 

zullen worden en hoe het de oprechten van hart zal vergaan en hoe de boosdoeners tot in alle 

eeuwigheid zullen worden uitgeroeid. We zien hoe de zondaars in grote droefheid en verdriet wenen 

totdat allen ook huilen die het hebben gezien, of het nu rechtvaardigen of engelen waren, en ook 

Hijzelf. 

En ik vroeg Hem en zei tegen Hem: Heer, sta me toe om te zeggen wat u over de zondaars gezegd 

hebt, namelijk dat het beter was als ze niet geschapen waren.' En de Heiland antwoordde me: 

"Petrus, waarom zeg je dat het beter voor hen zou zijn niet geschapen te zijn? Je verzet je tegen God. 

Zou jij dan meer medelijden met hen hebben dan Hij voor zijn beeld, want Hij heeft hen uit het niets 

laten komen. Je bent ontzet omdat je het gejammer hebt gezien dat zondaars in de laatste dagen ten 

deel zal vallen. Maar Ik zal je hun daden laten zien waarmee zij tegen de Allerhoogste hebben 

gezondigd.  

4 Aanschouw daarom nu wat over hen zal komen in de laatste dagen wanneer de dag van God en de 

dag van de beslissing van het oordeel van God zal komen, Van oost tot west zullen alle  

mensenkinderen verzameld worden voor mijn Vader die eeuwig leeft. En zal de hel opdracht geven 

om de stalen balken te openen en allen die daarin zijn over te dragen. 

De opstanding van de doden 

En de wilde dieren en de vogels zullen bevel krijgen om al het vlees dat ze verslonden hebben terug 

te geven omdat Hij wil dat de mensen zullen verschijnen. Want voor God gaat niets verloren want 

alles is zijn bezit. Want alles zal gebeuren op de dag dat de beslissing valt, op dag van het oordeel, 

naar het Woord van God. En zoals alles gebeurde toen Hij de aarde schiep en aan alles wat daarin is 

zijn bevelen gaf en het tot stand kwam, zo zal het ook zijn in de laatste dagen, want bij God is alles 

mogelijk. Daarom zei Hij in de Schrift: "Mensenkind, profeteer over elk van de beenderen en zeg 

tegen de beenderen: laat been met been tot gewrichten worden verbonden, met daarop spieren, 

zenuwen, vlees en huid en haar." De grote Uriël zal hun ziel en geest geven op bevel van God, want 

God heeft hem over de opstanding van de doden gezet op de dag des oordeels.  

Kijk en let op de tarwekorrels die op aarde worden gezaaid. Als iets wat droog en zonder ziel is zaaien 

de mensen ze in de aarde. Dan komen ze weer tot leven en dragen vrucht. De aarde geeft terug wat 

haar is toevertrouwd. Wat sterft en wat als zaad in de aarde is gezaaid zal levend worden en tot het 

leven terugkeren: dat is de mens.  

Hoeveel temeer zal God op de dag van de beslissing hen die in Hem geloven, die door Hem zijn 

uitverkoren en voor wie Hij de aarde heeft geschapen, doen opstaan. Alles zal de aarde op de dag 

van de beslissing teruggeven. Tegelijk met hen zal de aarde met de hemel worden geoordeeld. 
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Het oordeel 

5 En dit zal op de dag des oordeels hun overkomen die van het geloof in God zijn afgevallen en 

gezondigd hebben. Stromen van vuur zullen losgelaten worden. Donkerte en duisternis zullen 

opdoemen en de hele wereld omgeven. Water zal veranderen in een kolenvuur. Alles in het water zal 

branden en zal tot vuur worden. 

Onder de hemel zal een krachtig vuur zijn dat niet geblust kan worden. Het stroomt voort om het 

oordeel van de toorn volledig uit te voeren. De sterren zullen smelten door de vlammen van het vuur 

alsof ze nooit geschapen zijn geweest en het uitspansel van de hemel zal vergaan bij gebrek aan 

water en het zal zijn alsof het nooit heeft bestaan. Er zal geen bliksem uit de hemel meer verschijnen 

en toch zal ze de wereld bang maken door haar betovering. De geesten van de dode lichamen zullen 

zijn als zij en ze zullen vuur worden op bevel van God. 

En zodra de hele schepping uiteenvalt zullen de mensen die in het oosten zijn naar het westen 

vluchten en andersom, Die in het zuiden zullen naar het noorden vluchten en die uit het noorden 

naar het zuiden. En overal zal de toorn van het vreselijk vuur hen inhalen. En een onuitblusbare vlam 

die hen voortdrijft zal hen naar het oordeel van de toorn leiden, naar de stroom van onuitblusbaar 

vuur die brandend voortstroomt. Wanneer de golven daarvan uiteengaan, brandend, de een los van 

de ander, zal er veel tandengeknars onder de mensenkinderen zijn. 

6 Dan zullen ze Me allemaal zien komen op een heldere eeuwige wolk. De engelen van God die Me 

vergezellen, zullen op mijn glorierijke troon zitten aan de rechterkant van mijn hemelse Vader en Hij 

zal een kroon op mijn hoofd zetten. Wanneer de volken dat zullen zien zal elk volk om zichzelf 

wenen. 

De veroordeling van de onrechtvaardigen 

Dan zal Hij hun bevel geven de vuurrivier in te gaan terwijl ieders daden voor Hem staan. Ieder wordt 

vergolden naar zijn daden. Met betrekking tot de uitverkorenen die het goede gedaan hebben, die 

zullen tot Mij komen en de dood door het verslindende vuur niet zien. Maar de onrechtvaardigen, de 

zondaars en de schijnheiligen zullen staan in de diepe duisternis die niet zal voorbijgaan. Hun straf is 

het vuur en engelen zullen hun zonden komen aandragen. Ze zullen voor hen een plaats bereiden 

waarin ze voor eeuwig zullen worden gestraft, ieder in overeenstemming met zijn overtredingen. 

Uriël, de engel van God, zal de zielen van de zondaars die in de vuurvloed omkomen aandragen, allen 

die zich ophouden met afgoden, gegoten beelden, elk voorwerp dat ze beminnen en afbeelden, ook 

allen die op de hoogten vertoefden of in de nabijheid van stenen en aan de wegkant, dat wil zeggen: 

bij wat ze goden noemden. Ze zullen samen verbrand worden met eeuwig vuur. En wanneer allen 

met hun woonplaats zijn vernietigd zullen ze voor eeuwig gestraft worden.' 

21 Maar ik zag ook een andere plaats, daartegenover, heel smerig. Het was de plaats van de straf. Zij 

die er gestraft werden en de engelen die straffen uitdeelden waren in het donker gekleed, even 

donker als de lucht op die plaats. 

22 Sommigen waren aan hun tong opgehangen. Dat waren zij die de weg van de gerechtigheid 

hadden gelasterd. Om hen te straffen brandde er een vuur onder hen.  

23 En er was een grote poel die met gloeiende modder was gevuld waarin sommigen verbleven die 

zich hadden afgewend van de gerechtigheid. Folterengelen belaagden hen. 
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24 Er waren ook nog anderen. Vrouwen hingen aan hun vlechten boven de borrelende modder. Dat 

waren zij die zich hadden mooi gemaakt om echtbreuk te gaan plegen. En de mannen die zich met 

haar in deze schanddaad hadden afgegeven waren aan hun voeten opgehangen en hun hoofd hing in 

de modder. Ze riepen luid: 'Wij konden niet geloven dat we op deze plaats terecht zouden komen." 

25 En ik zag moordenaars en hun medeplichtigen. Ze waren in een ravijn vol kruipend gedierte 

gegooid. Ze werden door die beesten gekweld en ze wentelden zich in die straf. Ze werden belaagd 

door wormen die als donkere wolken over hen heen trokken. De zielen van die vermoord waren 

stonden erbij en ze zagen hoe de moordenaars gestraft werden en ze zeiden: 'God, uw oordeel is 

rechtvaardig. 

26 Dicht bij deze plaats zag ik nog een ravijn. Daarheen stroomde etter en het vuil van de gestraften 

en vormde daar een poel. Daar zaten vrouwen tot hun nek in dat vuil en tegenover haar zat een 

groot aantal te vroeg geborenen te huilen. Van hen kwamen vlammen die de vrouwen in de ogen 

sloegen. Dat waren de vrouwen die ongehuwd kinderen hadden gekregen en abortus hadden 

gepleegd. 

27 Weer anderen, mannen en vrouwen, stonden tot hun middel in brand. Ze waren in een duistere 

plaats gegooid en boze geesten geselden hen en hun ingewanden werden aangevreten door 

rusteloze wormen. Dat waren zij die de rechtvaardigen hadden vervolgd en overgeleverd. 

28 Dicht in de buurt waren nog andere vrouwen en mannen. Ze beten zich op de lippen en werden 

gepijnigd. Ze kregen gloeiend ijzer in hun ogen. Ze hadden de weg van de gerechtigheid gelasterd en 

ze hadden kwaad gesproken over de rechtvaardigheid.  

29 Daartegenover waren weer andere mannen en vrouwen die zich op hun tong beten en vuur in 

hun mond hadden. Dat waren valse getuigen. 

30 Op een andere plaats was gloeiend grind, scherper dan een zwaard of een puntige spies, Bij wijze 

van straf wentelden mannen en vrouwen zich rond in smerige lompen. Ze waren rijk geweest en 

hadden op hun rijkdom vertrouwd. Ze hadden geen medelijden gehad met wezen en weduwen en ze 

hadden niet om het gebod van God gegeven. 

31 Ergens anders stonden mannen en vrouwen tot hun knieën in een grote poel vol met pus en bloed 

en opborrelende modder. Ze hadden geld uitgeleend en het met woeker teruggevraagd. 

32 Andere mannen en vrouwen werden van een steile helling afgegooid en als ze beneden waren 

aangekomen werden ze door hun belagers gedwongen weer naar boven te klimmen. Vandaar 

werden ze weer naar beneden gegooid. Ze mochten daarvan geen ogenblik uitrusten. Dat waren zij 

die hun lichaam bezoedelden door zich als vrouw te gedragen. De vrouwen onder hen waren zij die 

met elkaar hadden geslapen als een man met een vrouw. 

33 En er was bij die helling een geweldig vuur. Daar stonden de mannen die voor zichzelf met eigen 

hand gesneden beelden hadden gemaakt in plaats van God (te aanbidden). En bij hen waren andere 

mannen en vrouwen die gloeiende staven hadden waarmee ze elkaar te lijf gingen. Ze gingen 

voortdurend verder met deze straf. 

34 En in de buurt waren weer anderen, zowel vrouwen als mannen, die in brand stonden en 

ronddraaiden en gebraden werden. Dat waren zij die de weg van God hadden verlaten. 
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11 En dan zal er nog een zeer hoge plaats zijn. De mannen en vrouwen die uitglijden zullen naar een 

angstaanjagende plaats rollen. En terwijl het vuur dat klaarstaat verder stroomt zullen ze weer 

omhoogklimmen en opnieuw vallen en weer naar beneden rollen. Zo zullen ze voor eeuwig gefolterd 

worden. Dat zijn de mensen die hun vader en moeder niet geëerd hebben en uit eigen beweging zich 

van hen afzijdig hebben gehouden. Daarom zullen ze eeuwig gestraft worden. 

Verder zal de engel Ezraël kinderen en meisjes meenemen om hen te laten zien aan die gemarteld 

worden. Ze zullen gestraft worden door ophanging en met talrijke wonden die vleesetende vogels 

hun zullen toebrengen. Dat zijn de mensen die vertrouwen hadden in hun zonden en hun ouders niet 

gehoorzaamd hebben en het onderwijs van hun vaders niet hebben opgevolgd en hen die ouder 

waren dan zij niet hebben geëerd.  

Bovendien zullen er meisjes zijn die in het donker gekleed zijn. Zij zullen ernstig gestraft worden en 

hun vlees zal in stukken gescheurd worden. Zij zijn het die haar maagdelijkheid niet bewaard hebben 

tot zij uitgehuwelijkt waren. Met deze folteringen zullen ze gestraft worden en ze zullen het voelen. 

En verder waren er mannen en vrouwen die onophoudelijk op hun tong beten terwijl ze met eeuwig 

vuur gefolterd worden. Dat zijn de knechten die niet gehoorzaam waren aan hun baas en dit is dan 

hun oordeel voor eeuwig. 

12 En vlak bij deze folteringsplaats zullen mannen en vrouwen verblijven die stom en blind zijn, maar 

hun gewaad is wit. Ze klampen zich aan elkaar vast en vallen op kolen van onuitblusbaar vuur. Dat 

zijn de mensen die aalmoezen geven en daarbij zeggen dat ze rechtvaardig voor God zijn, hoewel ze 

helemaal geen gerechtigheid hebben nagestreefd. 

Ezraël, de engel van God, zal hen uit dit vuur tevoorschijn halen en een oordeel vaststellen en dit zal 

het zijn: Een rivier van vuur zal stromen en allen die veroordeeld zijn zullen naar het midden van de 

rivier getrokken worden. Uriël zal ze daar neerzetten. Er zijn ook raderen van vuur. Mannen en 

vrouwen hangen daaraan door de kracht van hun draaiende beweging. En die in de afgrond zijn 

zullen verbranden. Dat betreft de tovenaars en tovenaressen. Deze wielen zonder tal zijn betrokken 

bij elke beslissing. 

13 Daarna zullen de engelen mijn uitverkorenen en rechtvaardigen brengen die een volmaakte 

oprechtheid aan de dag hebben gelegd. Ze dragen hen op handen en bekleden hen met het kleed 

van het leven dat van boven is. Ze zullen zien wat ze hadden gewenst ten opzichte van allen die hen 

hebben gehaat, wanneer Hij hen straft want de foltering van een ieder zal eeuwig zijn in 

overeenstemming met hun daden. En allen die gefolterd worden zullen samen zeggen: 'Heb 

medelijden met ons, want nu kennen we het oordeel van God dat Hij aan ons tevoren had 

aangekondigd en dat we niet hebben geloofd. En de engel Tatirokos zal komen en hen nog erger 

tuchtigen en hun zeggen dat ze zich nu bekeren op een ogenblik dat het geen tijd voor bekering is en 

er geen leven is overgebleven. En ze zullen zeggen: 'Rechtvaardig is het oordeel van God, want we 

hebben gehoord en begrepen dat zijn oordeel juist is want we worden gestraft naar onze daden." 

Over de rechtvaardigen 

14 Dan zal Ik mijn uitverkorenen en rechtvaardigen de doop geven en de redding waarom ze Me 

hebben gevraagd, in het veld van Acherusia dat Elysium wordt genoemd. Ze zullen de groep van 

rechtvaardigen tooien met bloemen en ze zullen gaan..." Ik zal Me met hen verheugen. Ik zal de 

volkeren in mijn eeuwig koninkrijk laten gaan en hun eeuwige goede dingen laten zien. Dat was 

waarop Ik hen liet hopen. Ik en mijn Vader in de hemel. 
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Slotwoord van Petrus 

Dit heb ik, Petrus, tot jullie gesproken en verklaard. Ga daarom heen, naar de stad van het westen en 

ga binnen in de wijngaard waarvan ik jullie zal spreken opdat door het lijden van de Zoon die zonder 

zonde is de vergankelijke daden geheiligd mogen worden. 

Wat jullie betreft, jullie zijn uitverkoren op grond van de belofte die Ik jullie heb gegeven. Verspreid 

mijn evangelie door de hele wereld in vrede. De mensen zullen zich waarlijk verheugen. Mijn 

woorden zullen bron van hoop en leven zijn en de wereld zal plotseling worden weggerukt. 

Jezus op de berg en de gestalte van de rechtvaardigen 

1 Velen van hen zullen valse profeten zijn en ze zullen allerlei opvattingen leren die tot verderf 

leiden.  

2 Ze zullen zelf kinderen van het verderf worden. En wanneer God tot mijn gelovigen zal komen die 

honger hebben en dorst en verdrukt worden en van wie de ziel in dit leven beproefd wordt, dan zal 

Hij de kinderen van de onrechtvaardigheid veroordelen. 

4 En de Heer zei verder: Laten we naar de berg gaan om te bidden.' En toen wij, de twaalf discipelen, 

Hem vergezelden vroegen we Hem om ons één van onze rechtvaardige broeders te laten zien die uit 

de wereld was gescheiden om te zien wat voor gestalte ze hebben. Dan kunnen we moed vatten en 

hen bemoedigen die naar ons luisteren. 

6 Tijdens ons gebed verschenen plotseling twee mannen. Ze stonden voor de Heer en hun aanblik 

konden we niet verdragen. 

7 Want een lichtstraal ging van hun gezicht uit als van de zon en geen mensenoog had ooit zo'n 

stralend gewaad gezien en geen mond kon onder woorden brengen noch een hart bedenken met 

wat voor luister ze bekleed waren en hoe schoon hun gezicht wel was. 

8 Toen we hen zagen waren we buiten onszelf. Hun lichaam was witter dan sneeuw en roder dan de 

roodste roos.  

9 Dat rood had zích vermengd met het wit. Ik kan hun schoonheid eenvoudig niet beschrijven.  

10 Want hun haar was bekoorlijk gekruld en dat paste weer goed bij hun gezicht en schouders. Het 

was als een krans, gevlochten van nardus-aren en kleurrijke bloemen of als de regenboog in de lucht. 

Zo bekoorlijk was hun uiterlijk. 

11 Toen we hun schoonheid zagen verbaasden we ons over hen want ze waren ineens verdwenen. 

En ik ging naar de Heer en zei: "Wie zijn dit?' En hij zei tegen me dat dit onze rechtvaardige broeders 

zijn van wie we het uiterlijk wilden zien.  

14 En ik zei hem: "Waar zijn dan al die rechtvaardigen en hoe ziet hun wereld eruit waarin ze leven 

met zo'n luister?" 

15 En de Heer liet me een enorm groot gebied zien buiten deze wereld dat straalde van een 

bijzonder licht. De lucht lichtte daarop door de stralen van de zon en het land zelf bloeide met 

bloemen die niet verwelken en het was vol geurige kruiden en prachtige bloeiende gewassen die niet 

verdorren en rijke vrucht dragen.  
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16 De geur van de bloemen was zo sterk dat deze vandaar zelfs tot ons doordrong.  

17 De inwoners van die plaats waren gekleed met het schitterende gewaad van engelen en dat 

stemde weer overeen met de plaats waar ze vertoefden.  

18 Ze waren daar omringd door engelen.  

19 Ze hadden allen dezelfde luister en eenstemmig prezen ze luid de Heer God, vol vreugde over 

waar ze waren.  

20 De Heer zei tegen ons: 'Dit is de plaats van jullie broeders, de rechtvaardigen.' Zoals hun rust is, zo 

is de eer en de luister van hen die vervolgd worden ter wille van mijn gerechtigheid. En ik was blij en 

geloofde en ik begreep dat wat is geschreven in het boek van mijn Heer Jezus Christus. En ik zei tegen 

hem: 'O Heer, wilt u dat ik hier drie tenten zal maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia?' 

En kwaad zei hij mij: "Satan voert oorlog tegen je en heeft je verstand weggenomen en de goede 

dingen van deze wereld hebben de overhand op je. Daarom moeten je ogen geopend worden en je 

oren schoongemaakt, dat je de tent mag zien die niet door mensenhanden is vervaardigd en die mijn 

hemelse Vader voor Mij heeft gemaakt en voor de uitverkorenen.' En die hebben we gezien en we 

waren vol blijdschap. 

17 En zie, plotseling kwam er een stem uit de hemel, die zei: 'Dit is mijn geliefde Zoon in wie Ik een 

welbehagen heb. Hij heeft mijn geboden onderhouden.' En daarop kwam een grote en helderwitte 

wolk boven ons hoofd en droeg onze Heer, Mozes en Elia weg. En ik beefde en was bang en we 

keken omhoog en de hemel ging open en we zagen mannen met een lichaam en ze kwamen om onze 

Heer, Mozes en Elia heenstaan en ze gingen naar een andere hemel. En het woord van de Schrift was 

vervuld: Dit is het geslacht dat Hem zoekt en het aangezicht zoekt van de God van Jacob, En grote 

vrees en verwarring ontstond er in de hemel en de ene engel drukte zich tegen de ander aan zodat 

het woord van de Schrift in vervulling zou gaan, dat zegt: 'Maak de poorten open, mijn prinsen', Toen 

werd de hemel die open was, gesloten. 

En we baden en gingen van de berg af, terwijl we God loofden die de naam van de rechtvaardigen in 

de hemel heeft opgeschreven, in het boek des levens. 


